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Peter Abspoel
Pleidooi1 voor
traditionele
zingeving

Peter Abspoel ontmoette in Afrika mensen die veerkrachtig
in het leven staan, ondanks de soms torenhoge problemen.

Dit heeft te maken met zingeving, zegt Abspoel in zijn boek
Zingeving in het Westen. ‘In Afrika ontdekte ik de rijkdom van
traditionele zingeving. Daarvoor hebben we in West-Europa
veel minder waardering.’

O © Tjerkde Reus

at geeft jouw
leven zin? Om
dat te ontdek-
ken, moet je
volgens cultu-
reel antropoloog Peter Abspoel
(1961) te rade gaan bij de ‘traditie”
waarin je bent opgegroeid. Traditie
tussen aanhalingstekens, want
Abspoel bedoelt met traditie niet
een willekeurig stel regels of ge-
woontes uit het verleden, zoals
Prinsjesdag of de burgemeester die
een goudkleurige ambtsketen
draagt. ,,Het is een tikje ongrijp-
baar”, zegt Abspoel, ,,omdat wij niet
gewend zijn er oog voor te hebben.”

In de jaren tachtig deed Abspoel
als antropoloog onderzoek in Mali
en Kameroen. ,,Ik leerde daar het
Afrikaanse leven kennen”, vertelt
hij. ,.Dit leven krijgt vorm aan de
hand van recepten die van generatie
op generatie zijn overgedragen. En
ik ging inzien dat deze vorm van
zingeving ook bij ons een essentiéle
rol blijft spelen, en feitelijk de basis
levert voor al ons zin-geven.”

‘Wat Abspoel in zijn omvangrijke
boek Zingeving in het Westen ter spra-
ke brengt, vraag wel eventjes aan-
dacht en concentratie. Ruim vijf-
honderd pagina’s lang schrijft hij
over ‘traditie, strijdersethos en
christendom’. Toch is datgene wat
hij aan de orde stelt, ook heel een-
voudig, vindt hij. ,,Bij traditionele
zingeving kun je denken aan een
opgroeiend kind. Dit krijgt van zijn
ouders, als het goed is, een idee van
wat het leven de moeite waard
maakt. Opvoeders geven het kind
vertrouwen in het leven en in zich-
zelf, ze leren het kind dat er iets is

wat het als mens kan worden. Dit
doen niet alleen de ouders, ook
anderen uit de omgeving spelen
hier een rol. Mijn punt is dat we
voor deze traditionele zingeving
maar heel weinig oog hebben. Ster-
ker nog, we zijn geneigd eraan
voorbij te kijken, om ons te laten
meevoeren door grootse concepten
en hoge idealen. Daardoor zijn we

We zijn geneigd
voorbij te kijken
aan de gewone
dingen die het leven
de moeite waard
maken

moeilijk in staat recht te doen aan
de onvervangbare rol die zulke
gewone dingen spelen in het leven.
De drang om iets beters te vinden
dan we kunnen vinden in het tradi-
tionele leven, zie je in het Westen al
bij de oude Germanen. Dat waren
echte strijders, en wij zijn dat ook
nog altijd - in zekere zin.”

Wat bedoelt umet de aparte term ‘toe-
wijdingswaardige wereld’ - volgens u de
spil van ‘traditionele zingeving'?

,.Het gaat mij om het besef dat de
wereld waarin je leeft jouw toewij-
ding waard is. Dit vormt de kern

van traditionele zingeving. Het gaat
dus niet om het realiseren van een
andere, betere of perfecte wereld,
ook niet om een doel ver buiten het
gegeven leven, maar om toewijding
aan je concrete leefwereld. Dit besef
krijg je overgedragen, zoals ik al zei,
van ouders en van mensen uit de
gemeenschap. Om vertrouwen te
hebben in het leven moet je ‘mooie
mensen’ tegenkomen, die ons een
idee geven van wat ook wij kunnen
worden. Het is een van de ziektes
van het westerse denken dat we
altijd beginnen met een theoreti-
sche houding: we gaan bespiegelen,
reflecteren, abstracties maken, met
het idee dat we de zaak daarmee in
de vingers krijgen. Maar in het
concrete leven beginnen we met
heel ander soort gegevens, met
dingen die we ontvangen.”

Wat gaat er mis als we die traditionele
zingeving verwaarlozen?

,,Uiteindelijk kan het gevoel van
eigenwaarde verloren gaan. Ik heb
veel Afrikaanse vrienden, sommi-
gen van hen ken ik al decennialang,
en het verbaast me altijd weer hoe
anders zij in het leven staan. Overi-
gens wil ik Afrika niet idealiseren,
laat ik dat even onderstrepen. Het
gaat mij erom zingeving in West-
Europa te begrijpen. Maar dan maak
je ook vergelijkingen. Die Afrikaan-
se vrienden zitten soms verstrikt in
bijzonder lastige situaties; dat kun-
nen we ons in het Westen nauwe-
lijks voorstellen. Maar zij hebben
die basis duidelijk wel meegekre-
gen. Dat maakt dat zij verbazing-
wekkend veel aankunnen, zonder te
gronde te gaan. Hun gevoel van

Curriculum
vitae

Peter Abspoel
(1962)

Opleiding

Culturele antro-
pologie en filo-
sofie

Hij publiceerde
over Afrikaanse
cultuur en lite-
ratuur, over
traditie en anti-
traditionalisme.
Verder was hij
actief als literair
vertaler. Hij
schreef ook
poézie, in 1991
verzameld in de
bundel Teruglo-
pend water.
Abspoel was
stafmedewerker
van een landelij-
ke vluchtelin-
genorganisatie

eigenwaarde zit zo diep geworteld,
dat krijg je er ook niet meer uit. Het
geeft een enorme veerkracht.”

De Germanen die ooit onze streken
bewoonden, waren ruige strijders, blijkt
uit uw boek. En wij zijn hun nazaten.
,.Die Germanen waren echt een
bijzonder volk. De oudste bronnen
die we over hen hebben, zijn van
Julius Caesar en de Romeinse schrij-
ver Tacitus, allebei van rond het
begin van onze jaartelling. Bij hen
lees je al dat de strijd centraal stond
bij de Germanen. Dit beeld schetsen
ook latere historici, op grond van
allerlei bronnen. De Germanen
deden weinig aan landbouw, het
ging bij hen vooral om de eer die je
kon verwerven in de strijd. Bij de
Kelten was dat anders. We weten
beduidend minder van de Kelten,
maar we weten wel dat zij druiden
hadden. Dat duidt op waardering
voor religieuze of esoterische ken-
nis. De Kelten hadden iets met
religieuze mysterién en rituelen. De
Germanen niet, die hadden geen
priesters. Bij hen gold het levensper-
spectief van de strijder als het hoog-
ste; en dat is waar ik op duid als ik
de term ‘strijdersethos’ gebruik. Dit
was een uitzonderlijke levenshou-
ding, als je een vergelijking maakt
met andere Indo-Europese volkeren
uit die tijd.”

Maar deze vechtersbazen leefden lang
geleden. Wat zeggen zij over ons van-
daag?

,,»Als je dit strijdersethos eenmaal in
beeld hebt, ontdek je dat in bepaal-
de kringen elementen ervan zijn
blijven bestaan, door de eeuwen

Zingeving in
het Westen.
Traditie, strij-
dersethos en
christendom
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